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Als je kunt wonen in de liefde, dan ben je thuis.

Ruben van Zwieten
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Om over na te denken

Ik heb een vraag aan je. Denk eens na over je werk: wat zijn dan
woorden die je tijdens je werk gebruikt die een link hebben met liefde?
Denk één minuut zelf na en noteer de woorden die bij je opkomen.

Zie je wel dat liefde en werk eigenlijk helemaal niet zo’'n rare combinatie
vormen? Net zoals je privé graag wilt dat er van je gehouden wordt, heb
je dat ook nodig op het werk.



Liefde werkt!

Liefde. Alles draait om liefde. Toch? Waarom moeten we dan om het woord
gniffelen als het in de context van werk gebruikt wordt? Die vraag hield me
bezig. Want wat is liefde dan eigenlijk? En als alles uiteindelijk om liefde
draait: waarom doen we er dan niet meer mee? Als je er goed over nadenkt
is liefde de enige oplossing voor de gek geworden wereld waarin we leven.
Liefde voor jezelf. Liefde voor anderen. Liefde voor andere wezens. Liefde
voor dingen. Liefde vaaor de wereld. En dus ook liefde voor je werk. Daar
schreef ik het boek Liefde Werkt over. Dit miniboek is een heel beknopte
samenvatting van het boek.

Juist nu

Mensen die van hun werk houden en bedrijven die van hun mensen
houden presteren beter. We weten eigenlijk wel dat het de mensen zijn die
het verschil maken in bedrijven. Maar het blijkt weerbarstig om dat in de
praktijk te brengen. En daarom is het zo belangrijk om geluk en liefde op de
agenda te krijgen bij bedrijven, juist nu.

Delen is vermenigvuldigen en dat is een stap op weg naar mijn droom: een
liefdevollere wereld waarin niet de cijfers, protocollen en systemen leidend
Zijh, maar waarin mensen oprecht aandacht voor elkaar hebben.

The only thing of importance when we depart,

will be the traces of love we have left behind.
A. Schweitzer



Over liefde

Er is geen thema zoveel besproken, bezongen en beschreven als de liefde.
Maar het is een woord dat we niet graag gebruiken als we het over werk
hebben. Best gek als je bedenkt hoeveel uren we in ons leven werkend
doorbrengen. Wat wij doen en denken wordt gestuurd door waar we om
geven en wat we belangrijk vinden. Eigenlijk: liefde. En dat houdt niet op bij
de grens tussen zakelijk en privé.

Liefde geeft ons een raamwerk van uitgangspunten en doelen waardoor we
het aandurven ons leven te leven. Door van dingen te houden, kunnen we
onze doelen bereiken. We vinden het nu eenmaal fijn om ertoe te doen. Als
we nergens van zouden houden, dan zou niets echt waarde hebben in het
leven. Overigens is het daarbij niet alleen belangrijk om doelen te hebben,
maar vooral ook om ermee bezig te zijn ze te bereiken. De weg doet ertoe.

Liefde heeft logischerwijs veel invioed op hoe we ons leven inrichten. Door
van mensen en dingen te houden geven we betekenis aan de wereld. Het
bepaalt wat we belangrijk vinden en geeft richting aan onze ambities. Veel
dingen worden pas belangrijk voor ons als we om ze geven. Gaven we er
niet om, dan waren ze ook niet belangrijk. Neem bijvoorbeeld vrienden. Zij
zouden niet zo belangrijk voor ons zijn als we niet om hen gaven. Liefde
zorgt ook voor verbinding met onszelf. Het maakt ons tot wie we zijn.

Liefde is dus op meerdere manieren goed voor ons, ook fysiek. Professor in
de psychologie Dr. Barbara Fredrickson pleit voor een andere kijk op liefde.
Niet de liefde die je reserveert voor die ene speciale persoon, maar de
momenten van liefde die ontstaan als je echt verbinding maakt met iemand
anders. Wat blijkt is dat tijdens deze momenten allerlei processen in het
lichaam van de betrokkenen synchroon gaan lopen, inclusief de hartritmes.
Het mooie is dat het niet om grootse gebeurtenissen gaat, maar om
micromomenten waarin je verbinding maakt met de ander, zoals glimlachen
naar iemand, verhalen delen met je collega’s tijdens de lunch, etc. In die
micromomenten van verbinding is het dan alsof een enkele positieve emotie
door twee hersenen en lichamen tegelijk gaat en voor een goed gevoel zorgt.
En hoe meer van die micromomenten je in je dagelijkse leven hebt, hoe meer
het je ten goede verandert. Sociaal, psychologisch én fysiek.



Wat is liefde

Liefde is een ongrijpbaar en gelaagd begrip. Het is een woord waar het nodige
over geschreven is, maar vooral in de context van de liefde tussen partners. In
het Engels is love zowel een zelfstandig naamwoord als een werkwoord. In het
Nederlands niet, maar ik pleit ervoor er mee om te gaan alsof het dat wel is en
liefde te zien als iets dat is én waarvoor actie nodig is om te zijn.

De beschrijving van liefde die op Wikipedia staat is best breed:

Liefde is de diepe acceptatie van en genegenheid voor, welgezindheid tot of
toewijding voor een ander, of eventueel zichzelf. Het kan ook betrekking
hebben op een dier, zaak of voorwerp. De betekenissen die eraan gegeven
worden zijn sterk cultureel en maatschappelijk geinspireerd.

Het mooie van deze definitie is dat houden van niet alleen betrekking heeft op
personen. Je kunt ook houden van iets wat abstracter is: de club waar je fan
van bent, een ideaal. En dat sluit mooi aan bij kijken naar liefde vanuit een
zakelijk oogpunt.

Stel je een paar collega’s voor die elke dag hun waardering voor elkaar laten
blijken, die ervoor zorgen dat ze zich veilig voelen in elkaars omgeving en bij
elkaar terecht kunnen als er iets tegenzit, privé of zakelijk. En stel je dan eens
voor hoe het is als iedereen in een bedrijf zo met elkaar om zou gaan. Van
onder tot boven, van links naar rechts. Een plek waar iedereen, zeker (juist!)
00k de leidinggevenden, zoeken naar manieren en wegen om een goede band
met en tussen medewerkers te creéren en versterken.

Niemand wordt voor zichzelf geboren.
Erasmus

Om over na te denken
Kun je voorbeelden bedenken van bedrijven uit jouw omgeving die liefdevaol
werken in de praktijk brengen? Hoe doen ze dat? En wat doe je zelf al?



Soorten liefde

Het klassieke Grieks en Latijn kennen heel veel verschillende woorden om
de bijzondere diversiteit aan vormen van liefde en liefdesconcepten te
duiden. Deze vier kom je veel tegen:

Eros is niet direct de soort liefde die voor de hand ligt in een zakelijke
context, zonder er beelden bij te krijgen van spannende afspraakjes in de
bezemkast of de directeurskamer. We kennen eros als de erotische, de
geslachtelijke of de zinnelijke liefde, waarin aantrekkingskracht een
belangrijke rol speelt. Maar Eros staat ook voor scheppingskracht. Je wilt
iets nalaten, gezien of gelezen worden. Je wilt een boom planten, een boek
schrijven of een succesvol bedrijf oprichten. En dan is het juist een vorm
van liefde die we goed kunnen gebruiken in het bedrijfsleven.

Philia is de broederlijke of vriendschappelijke liefde, waarbij vertrouwen
centraal staat. Er zijn mensen aan jouw zorg toevertrouwd, waar je
empathie voor hebt, en aan wiens behoeften je de neiging hebt te voldoen.
Kinderen bijvoorbeeld, of medewerkers.

Storge is de liefde die zich stil en bescheiden manifesteert. Geen grootse
gebaren, maar kleine, zorgzame daden — zoals een ouder die intuitief
aanvoelt wat nodig is, of een collega die zonder woorden bijspringt. Minder
uitgesproken dan eros of agape, maar diep verankerd. Het is de
vanzelfsprekende verbondenheid die pas opvalt als ze ontbreekt.

Agape is een van de meest gelaagde begrippen, het is een vorm van liefde
die breder is dan de andere, ook wel companionate love genoemd, de
kameraadschappelijke liefde. De liefde die onvoorwaardelijk en
onuitputtelijk is en die je door kunt geven.



The essence of eros is nothing erotic. It is a tale of the self.
Eros is about things that are really you, or that express

what you are and others aren’t.
Stefano Taselli



Waarom liefde & werk

If just about every person on the planet has at some point spoken
about the centrality of love to well-being, why do we hear so little
about it in the context of work? It seems we have collectively agreed
that this universal ‘good’ is somehow not appropriate in the place
where we spend the bulk of our waking hours.

Duncan Coombe

In de westerse samenleving draait het in bedrijven en organisaties al veel te
lang en veel te veel om de winstcijfers en de aandeelhouders. Het is tijd om
de mensen weer centraal te stellen. Om de mensen echt te zien, echt om je
mensen te geven. Medewerkers, klanten én relaties.

De huidige tijd vol onvoorspelbare veranderingen vraagt om een andere
manier van kijken naar werk. We hebben behoefte aan houvast, aan een
nieuw verhaal. Een gedeeld beeld over waar we met elkaar naar toe willen,
dat ons opnieuw richting geeft. Dat geldt in het algemeen, het geldt voor
individuen en het geldt zeker ook voor bedrijven. Liefde is daarbij het
sleutelwoord.

Helaas is het woord liefde is op zijn minst enigszins besmet geraakt in een
zakelijke context. Gebruik het woord liefde in combinatie met werk en grote
kans dat mensen gaan gniffelen: ‘Haha, een relatie met je collega zeker.’,
of dat ze denken aan #metoo. Ik denk dat ik niet hoef uit te leggen dat dat
niet het soort liefde is waar ik het over wil hebben.

Meer dan ooit hebben mensen behoefte aan gezamenlijkheid en
verbinding. Dat zoeken we in clubs, in gezamenlijke interesses, maar ook in
bedrijven. Het is een kans voor bedrijven om van medewerkers en klanten
echte ambassadeurs te maken. Op voorwaarde dat de liefde wederzijds is,
en geen windowdressing of lovewashing.



Thema’s

In het boek Liefde Werkt vind je diverse thema’s die alles te maken met
liefde en werk. Ik heb ze superkort samengevat. Maken ze je nieuwsgierig?
Lees dan verder in het boek.

Liefde en geluk

Jij bent de sleutel tot je eigen geluk. Als jij goed in je vel zit, straalt dat af op
anderen. Als jij van jezelf houdt, ben je beter in staat oprecht van anderen
te houden. Ook zakelijk. Medewerkers die zich gewaardeerd voelen
presteren beter. Er is heel veel onderzoek gedaan naar het effect van
werken aan werkgeluk voor werknemers en werkgevers. De opbrengsten
van werkgeluk overlappen deels met die van liefde. Samen met hoop is
liefde de motor achter geluk in de zin van kwaliteit van leven,
levensvoldoening en welbevinden.

Van contract naar echt contact

We bewegen in het bedrijfsleven steeds meer van de harde, egoistische
kant en individualisme naar het ontwikkelen van soft skills en een focus op
samenwerking. Het frappante is dat dat eigenlijk ook is waar economie om
gaat. Professor Lans Bovenberg, opgeleid als econometrist, noemt
economie samenwerkingskunde, en liefde het hart van de economie[i]. Het
doel van de economie is volgens hem het creéren van waarde. Het is de
bedoeling dat alle stakeholders erop vooruitgaan, inclusief de natuur. Het is
tijd om terug te gaan naar de menselijke maat. Familiebedrijven lopen
voorop in deze ontwikkeling.

Hoe meer ruimte je in je hart hebt voor anderen,
hoe gelukkiger je bent.
Ben Tax
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Van rationeel naar relationeel

Mensen zijn bijzondere wezens. In het westerse gedachtengoed is de mens
lang gezien als rationeel, maar we zijn eerder relationele wezens dan
rationele. Dat we in staat zijn om te reflecteren op onszelf maakt ons
bijzonder. We maken ons druk om waarom we doen wat we doen, en willen
een motivatie hebben om te doen wat we doen. Overal om je heen hoor je
hoe belangrijk het is om bezig te zijn met zingeving en om een doel te
hebben. Als je kijkt naar de theorie van werkgeluk, dan wordt zingeving een
van de bepalende factoren genoemd.

Luistertip

Wil je inspiratie opdoen over hoe je met liefde het verschil kunt maken?
Dan heb ik een luistertip: de podcastserie Liefde in bedrijf van Mathilde Lub
van de Academie voor Liefdevol Leiderschap in samenwerking met kennis-
en onderzoeksinstituut EHERO (onderdeel van de Erasmus Universiteit
Rotterdam), te beluisteren via - onder andere - Spotify.

Denken in groepen

In het westen staat het individu centraal. 1k zie bijna dagelijks in mijn werk
de behoefte van mensen om niet los van elkaar elk een stukje te hoeven
bijdragen aan een groter geheel, maar om dat grotere geheel samen vorm
te geven, in verbinding. Zoals organisatiepsycholoog Jobbeke de Jong het
zegt: ‘We spreken over doelen, structuren en rollen, maar de energie in een
systeem is gericht op verbinding.’

Technisch kan alles

Technisch is er inmiddels zoveel mogelijk dat het bijna niet te bevatten is
waar dat toe leidt. In allerlei films is daar al uitgebreid op ingespeeld. Met
name kunstmatige intelligentie, computers met een lerend vermogen, is
een onderwerp dat tot de verbeelding spreekt. The Matrix is een klassieker,
net als Her, en zo zijn er heel veel meer. Het is de duistere kant ervan die
ons blijkbaar intrigeert, want wat als computers ons gaan overvleugelen?
Geen rare angst, want voor een heel groot deel doen ze dat al. Ze zien
beter, horen beter, denken sneller. De essentie van wat ons menselijk
maakt volgens Gawdat zijn geluk, compassie en liefde en dat is wat de
mensheid kan redden in het tijdperk van de machine.



Leiderschap in ontwikkeling

Leiderschap op basis van liefde gaat erover dat je de bloei van de ander
centraal stelt: van een collega of de organisatie als geheel. Je wilt er je best
voor doen het beste uit de ander naar boven te halen. Voor diegene zelf,
maar nadrukkelijk ook omdat dit het team, de organisatie of de
maatschappij ten goede komt. Met andere woorden: hoe empathischer of
liefdevoller een leidinggevende zich inleeft in de medewerker, hoe meer zij
bedraagt aan de continuiteit van het bedrijf én van iedereen die er werkt.
Het is leiderschap dat oprecht streeft naar de groei van mensen, zodat de
groep als geheel sterker wordt. Het is leiddinggeven vanuit het hart. Maar
oprecht zorgen voor een ander betekent ook dat je hard moet kunnen
optreden, bijvoorbeeld als leidinggevenden of medewerkers de bloei van de
organisatie bedreigen.

You need Power, only when you want to do something harmful,
otherwise Love is enough to get everything done.
Charlie Chaplin

Een andere kijk op tijd

‘Westerlingen hebben horloges, oosterlingen hebben de tijd...” Toen ik het
boek Waarom Chinezen de tijd mee hebben van Christine Cayollii] las
raakte ik geintrigeerd door het concept tijd, en vooral door de manier
waarop wij als westerlingen ons laten opjagen door de klok.

De uitdaging is om minder te plannen en dingen meer op hun beloop te
laten. Dus ophouden met van het een naar het ander te vliegen, en meer
stiltetijd inplannen. Zeker in de complexe wereld waarin we nu leven,
waarin elk snippertje nieuws, nepnieuws of non-nieuws vliegensviug
gedeeld wordt, kunnen we wel wat vertraging gebruiken. Dat geren en
gevlieg levert voortdurend stress op.

Wat kun je doen?

Een hele praktische tip die Cayol geeft is deze: kom voortaan een kwartier
te vroeg op je afspraken en gebruik die tijJd om je rustig voor te bereiden. Je
zult zien dat je vanuit een ontspannen houding veel meer uit afspraken
haalt.

11
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ledereen doet mee

We zijn gewend de wereld om ons heen voortdurend te labelen. Dingen en
mensen en hun gedrag zijn goed of niet goed. Dat geeft ons grip op de
wereld. Maar voortdurend oordelen over anderen levert ook veel negatieve
energie op. Het is eerlijker en liefdevoller om je best te doen in plaats van te
oordelen, en alles in goed of niet goed in te delen, met mededogen te kijken
naar de mensen, dingen en wereld om je heen.

Taal doet ertoe

Het idee van werken met liefde is dat je oprechte aandacht hebt voor ieder
individu. Dat betekent ook dat je je verdiept in de taal die de ander spreekt.
Een gedeelde taal kan zorgen voor verbinding. Met de woorden die je
gebruikt schep je de werkelijkheid. In een wereld waarin het normaal
geworden is om elkaar digitaal om de oren te slaan met hatelijk
commentaar, is het nog belangrijker geworden te letten op de taal die je
gebruikt.

Als niets meer klopt, klopt altijd het hart nog.
Rianca Evers

Vertrouwen als smeerolie

Vertrouwen gaat over omgaan met onzekerheid: pas als je, alles
afwegende, positieve verwachtingen hebt, dan durf je in het diepe te
springen. Vertrouwen moet je vooral niet kapot denken. Als het er is dan
weet je dat. Door uit te gaan van vertrouwen heb je een basis om je energie
te richten op co-creatie in plaats van te moeten raden, denken of je zorgen
te maken wat de ander denkt. Je haalt je niet van alles in je hoofd omdat je
erover inzit dat de intentie van de ander niet klopt. Je voelt je veilig en
zeker. Als ik jou vertrouw, voel jij dat en weet je dat je mij ook kunt
vertrouwen, en zo groeit het wederzijdse vertrouwen. Zo start je een cirkel
van vertrouwen en kan vertrouwen groeien.



Vergeven is een daad van liefde

Weigeren iemand te vergeven is jezelf tekort doen. De jongste dochter van
Desmond en Leah Tutu, Mpho Andrea Tutu van Furth zegt er dit over: ‘Je
moet niks. Neem zo lang de tijd als nodig is. En dan kom je tot de conclusie
dat er niks anders op zit. Dat je niet met jezelf kunt leven. Weigeren iemand
anders te vergeven is als vergif drinken en hopen dat er iemand anders aan
overlijdt.’[i] Negatieve gevoelens als boosheid en wrok horen bij het leven,
maar het is niet goed erin te blijven hangen. Vergeven is daarom niet alleen
een daad van liefde naar de ander, maar vooral ook naar jezelf.

De enige straf die ooit zal werken, is liefde.

Echt luisteren is een kunst

De wereld verandert in een hoog tempo. Veel mensen vinden het lastig om
daarmee om te gaan. Ze worden niet gehoord, ze doen voor hun gevoel niet
mee. Degenen die leidinggeven aan de verandering luisteren niet echt naar
degenen voor wie ze zich druk maken. Ik daag iedereen die het lef heeft om
geluk of liefde als thema te kiezen, uit om volop aandacht te geven aan dat
wat in deze wereld verschil kan maken, namelijk luisteren. Echt luisteren gaat
over willen begrijpen wat de ander zegt. En meestal vraagt dat niet om direct
je eigen mening, kijk op zaken of advies geven, maar veel vaker om gewoon
stil zijn en de ander aan het woord te laten.

Zou het toeval zijn dat je van het woord listen
ook het woord silent kunt maken?

13
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Manifest van de Liefde

Het Manifest van de Liefde is een overzicht van thema’s die ik gedestilleerd
heb uit mijn boek. Aan de linkerkant zie je de thema’s staan die naar mijn
mening meer aandacht verdienen dan de thema’s ernaast. We zijn te ver
doorgeschoten naar die koudere kant. Het is een mooi document om de
thema’s die belangrijk zijn om een liefdevolle omgeving te creéren binnen je
bedrijf, met elkaar te bespreken: waar staan jullie als bedrijf, als organisatie,
als team, zelfs als persoon.

Als jij je erin kunt vinden dat de thema'’s aan de linkerkant meer aandacht
verdienen in het bedrijfsleven, dan nodig ik je van harte uit om het manifest
online te ondertekenen op liefdewerkt.frl. Doe je mee?



Liefde centraal stellen zou de gewoonste zaak van de wereld
moeten zijn, privé én zakelijk. Dat kan door de begrippen
aan de linkerkant meer aandacht te geven dan die aan de
rechterkant. Doe je mee?
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Aan de slag met Liefde

Liefdevol organiseren kan alleen als je ook duidelijk bent. Zachte en harde
aspecten zijn als polariteiten, je hebt beide nodig, maar ze moeten in
balans zijn. Soft zijn zonder duidelijk te zijn brengt je niet verder. Alleen
maar blijven dromen van de toekomst brengt je niet dichter bij die
toekomst... Daar zijn ook heldere doelen, duidelijke kaders en concrete
acties voor nodig. Hard met hart dus.

In het tweede deel van mijn boek staat daarom het Liefde-Werk(t)blad
centraal, dat je stap voor stap helpt om met liefde aan de slag te gaan. Ook
als je het werkblad niet gebruikt, bieden de tien thema’s volop inspiratie om
aan de slag te gaan. In het boek wordt elk thema toegelicht en krijg je
praktische tips, werkvormen en voorbeelden.

LIEFDE WERKT-BLAD s




Een tipje van de sluier

Op de volgende pagina's vind je tien willekeurige voorbeelden van tips uit
het boek:

> Vind je why

Ga op zoek naar je waarom, je ‘why’? Bedenk bij het verwoorden van je
waarom dat je voorkomt dat je rationeel gaat denken, het gaat om gevoel.
Je waarom kan nooit alleen geld verdienen zijn. Dat is een resultaat.

Deze vragen kunnen je op weg helpen:

- Waarom ben je dit boek gaan lezen? Vertelt dat iets over je waarom?
- Waar verlang je naar in je werk?

- Waarom en hoe denk je dat aandacht voor liefde verschil kan maken?

> Zoek fans

Het betrekken van je collega’s is een voorwaarde als je met liefde aan de
slag gaat. Zoek dus medestanders: wie kun je meekrijgen in het verhaal dat
je uitdraagt? Ga op zoek naar mensen die als ambassadeurs een rol willen
spelen. Zijn er mensen die al bezig zijn met werkgeluk, vitaliteit, well being?
Kijk of je een groep fans van het eerste uur om je heen kunt verzamelen,
die je helpen je boodschap uit te dragen en acties te ondersteunen. Weet je
niet meteen wie je zou kunnen benaderen? Plaats dan een oproep om mee
te denken en te doen op intranet, een poster of een ander middel.

> Leef voor

Draag je eigen en jullie gezamenlijke waarden zelf als eerste uit. Mag je
falen? Natuurlijk! Want liefde gaat ook over het omarmen van
onvolkomenheden. Ook dat wil je laten zien. Je bent een mens, net als
anderen. En onthoud dat liefde wordt geassocieerd met lief en aardig zijn,
maar dat dat alleen werkt als je ook duidelijk kunt zijn, grenzen aangeeft.
Hart + ‘hard’ dus.

17
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> Wees wendbaar

Als je met liefde aan de slag gaat zul je zeker onvoorspelbare dingen gaan
tegenkomen. De principes en methodieken van agile werken zullen je dan
ook zeker van pas komen. We noemden hierboven scrum al. En verdiep je
ook eens in de principes die horen bij een agile mindset. Welke principes
daaruit kun je overnemen als het gaat om hoe je je werkt organiseert, zodat
liefde meer en vaker centraal komt te staan?

> Tijd voor reflectie

Plan regelmatig tijd voor reflectie. Vraag je af: wat is al goed? Wat kan er
beter? Wat kun je nog meer doen op de weg die jullie ingeslagen zijn? Kies
regelmatig een moment om met elkaar terug te kijken op het proces, de
resultaten en/of de samenwerking, en afspraken te maken over
verbeteringen. De kracht ervan zit in de herhaling: evalueren wordt een
vast onderdeel van je werk. Juist daarom is variatie belangrijk. Zo voorkom
je dat je feedback krijgt die steeds een variant is op hetzelfde.

> Vuurtje

Blijf het vuurtje aanwakkeren, samen met je ambassadeurs. Als je ermee
stopt duurt het even voordat je het gaat missen, maar de radertjes gaan
steeds langzamer draaien, de olie raakt langzaam op. Je moet het dus
blijven voeden.

> Benoem Liefde

Gebruik het woord liefde. Verstop het niet. Het is eng, spannend, maar het
is niet moeilijk. Je moet het gewoon steeds blijven herhalen. Ga ervoor
staan. Wat je aandacht geeft groeit.

Is het toch nog een stap te ver om het woord liefde te gebruiken? Worden
mensen er door op het verkeerde been gezet? Gebruik dan woorden als
compassie, respect, passie, vriendelijkheid.



> Vier successen

Sportteams zijn er goed in om hun successen te vieren, denk aan wat
voetballers of volleyballers doen na elk gescoord punt. Maar als er in
organisaties een succes behaald wordt, vinden mensen vaak dat dat ‘toch
gewoon bij ons werk hoort?’ Een gemiste kans, want het vieren van
successen, hoe klein ook, zorgt ervoor dat mensen en teams in een flow
komen en daardoor hun prestaties verbeteren.

> Geef complimenten

Mensen vinden het eerst vaak wat ongemakkelijk: iemand anders een
compliment geven. Maar als je ze helpt met de juiste werkvorm, gaat het al
een stuk soepeler. En het is de moeite waard, want de meeste mensen
groeien van een compliment. Ook letterlijk: ze gaan rechterop staan en er
komt een glimlach op hun gezicht. Het is natuurlijk wel belangrijk wat voor
soort compliment je geeft. Complimenten over karakter, over hoe iemand
is, zijn het meest betekenisvol.

> Vraag je regelmatig af: kan het ook anders?
Daag jezelf uit om anders te kijken naar wat je centraal stelt in je bedrijf.
Wat is je uitgangspunt? Kan het ook anders? Blijf vragen stellen,
bijvoorbeeld:

» Kijk naar je organisatiestructuur: wat kan er anders?

+ Hoe werken jullie samen? Kan dat anders?

e Kun je in kleinere zelfstandige eenheden werken? Dat zorgt voor

betrokkenheid.

 Zijn er regels die overboord kunnen? Vertrouwen is het uitgangspunt.

e Wat is je impact op het milieu?

e Hoe ga je om met je klanten?

e Hoe werk je met leveranciers/relaties? ?

e Wat doe je voor je omgeving?
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Waardevolle werkvormen en methodieken

Met liefde werken betekent oog hebben voor de ander. Daarom is het ook
zo belangrijk dat je ervoor zorgt anderen te betrekken bij je missie om
liefde verder te brengen in je organisatie. Dat vraagt om een andere
aanpak dan vaak gebruikelijk is bij het betrekken van medewerkers en
andere belanghebbenden. Het betekent dat je goed moet hadenken
welke werkvormen, tools en methodieken je gaat inzetten. Hoe bereik je
je doel het beste? Hoe zorg je voor optimale deelname én betrokkenheid?
Er zijn talloze manieren om een project tot een succes te maken of een
goede bijeenkomst te organiseren. De methodieken die ik graag inzet zijn
deze: storytelling, liberating structures, LEGO® SERIOUS PLAY® en
agile werken, en (serieus) spelen. In het boek en op mijn website lees je
er meer over!

—

S



Dus...

Waar het eigenlijk op neer komt:
Werk is Liefde in uitvoering.

Laten we met elkaar stappen zetten richting werken met meer liefde.
Hoe meer mensen liefde uitdragen in een zakelijke omgeving, hoe
meer we samen in gang zetten naar een andere manier van omgaan. Ik
wens je daarbij een portie lef, succes, plezier en natuurlijk veel liefde.

Welkom!

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je verder lezen? Bestel het boek dan
via de webshop op Liefdewerkt.frl

Wil je direct met liefde aan de slag? Ik geef presentaties, workshops en
ondersteun bij de implementatie van het werken met liefde. Je kunt me
bereiken door een bericht te sturen naar: annemieke@mintjesenco.nl
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